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Het is weer gedaan, de deur zit weer op slot. De 
lampjes zijn uit, de ballen zitten weer in de dozen, de 
kerststallen zijn opgeborgen, alles wat niet is verkocht 
is weer afgevoerd naar de opslag. Met andere 
woorden: de kerstkringloopwinkel is weer voor een 
jaar gesloten. Nou ja, een jaar … over negen maanden 
wordt al het spul weer tevoorschijn gehaald en 
uitgestald, om vanaf 1 november 2026 in de grote 
tassen van de vele liefhebbers te verdwijnen.  
 
Jonge jonge wat hebben we veel verkocht voor vier 
goede doelen. Vijfentachtig vrijwilligers hadden we, 
zelf heb ik bijna elke dag kassa gedraaid. Ik kan goed 
hoofdrekenen. Ik schrijf niets op, doe ik dat wel, dan 
gaat het gegarandeerd fout. En wat heb ik veel 
‘kerstbenodigdheden’ opgeteld. Ontelbare ballen in 

alle kleuren van de regenboog, engeltjes, kersmannetjes, rendieren, tafelkleden, vaasjes, kandelaars, 
bomen … alles al dan niet met lichtjes of geluid. Zelfs de knopjes van een ladekastje heb ik verkocht. 
Aan twee dames uit Harderwijk notabene, die via de landelijke media van de winkel hadden gehoord! 
Ik heb genoten van die acht weken. Hoe hou je het uit, tussen al die kerstrommel en die flauwe liedjes, 
vroeg die van mij zich af. Geen gekke vraag van hem, wetende dat ik van beide niet houd. Maar het 
ging mij niet om al die spullen of die doorgezaagde liedjes, maar om deel te zijn van een goed geolied 
team. Om de collega’s, om de gezelligheid, de flauwe kul, de fijne gesprekjes en natuurlijk: het 
gemeenschappelijke doel: een mooie omzet realiseren voor vier stichtingen die voor kwetsbare 
mensen de kwaliteit van leven verbeteren.  
 
Voor een freelance journalist betekent vrijheid blijheid. Ja, klopt. Maar mocht ik het kunnen overdoen, 
dan koos ik voor werken in een team. Voor saamhorigheid, voor ergens bij horen, voor warmte en 
aandacht voor elkaar. Heel veel lichtjes zijn door mijn handen gegaan. Eén daarvan heb ik zelf 
gehouden. Een kleine ster, die symboliseert wat de winkel voor veel mensen betekende. Warmte, 
aandacht en een scheutje hoop. 
 
Dat gun ik jou in het komende jaar. 
 
 

                 Marjolijn Sengers, 28 december 2025  


