
 

 

 

 

 

mijmering / illusie 

 

 

 

Als kind vond ik het heerlijk om te neuzen in de 

etalage van de juwelier om de hoek, een tot niets 

verplichtende en onschuldige bezigheid. De 

juwelier had er geen last van en het aanschaffen 

van een juweel was niet aan de orde. Mijn vader nam me daar eens mee naar toe om iets te kopen 

voor mijn moeder. Ik viel voor een gouden kinderkopje, mijn vader koos mijn moeders sterrenbeeld. 

Het hangertje ligt sinds mijn moeders overlijden veilig achter slot en grendel, mijn zus en ik zijn van 

een ander dierenriemteken, en verkopen voelt niet goed. 

Het is overigens wel verstandig om dat nu te doen, de goudprijs is hoog. Deze week toog ik dan ook 

met een gouden collier, jaren geleden gekregen van mijn toenmalige partner, naar De Goudwinkel. Ik 

had wat voorwerk verricht en bij De Goudwinkel kon ik de beste prijs krijgen voor de grammen die het 

sieraad woog. Het was een mooi ding, destijds bewust uitgekozen, maar ik droeg het nooit en zou dat 

vermoedelijk ook niet gaan doen. In het winkeltje, met ondoorzichtig folie afgeplakt voor de 

buitenwereld, trof ik een loket met een schuifla, waarop ik mijn collier kon leggen ter beoordeling. Ik 

dacht nog even dat het laatje van zwart fluweel zou zijn, het ging immers om een waardevol sieraad, 

maar nee, het was koud en zakelijk plastic. De man achter het loket trok het laatje naar zich toe, kraste 

met de sluiting van het collier over een stuk steen om te kijken wat het goudgehalte was, woog het, 

rammelde wat op een computer en noemde zijn prijs. Die was goed, dus ik zei ja, waarop de man mij 

nodige briefjes van vijftig overhandigde. Vervolgens pakte hij een tang, knipte het collier op het dikste 

en mooiste punt doormidden en kwakte het in een plastic bakje.  

De knip sneed door m’n ziel. Zo vergankelijk is schoonheid dus! Eén knip en er restte slechts materie, 

waarmee alle emotionele of esthetische waarde die ik toch ooit aan dat sieraad hechtte foetsie was. Ik 

stapte met een zak vol geld na precies twee minuten weer in mijn auto. Een beurs vol, maar een illusie 

armer.  
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