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Handel, tja, wat moet je ervan
zeggen. Ligt goed in het gehoor, lepelt
gemakkelijk naar binnen, lightversie
van J.S. Bach, als je de Messiah hebt gehoord heb je alles gehoord. En tot overmaat van ramp: duurt
altijd te lang. Maandagavond speelde Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
het oratorium Athalia, gebaseerd op een toneelstuk van Jean Racine, die het verhaal over de
godslasterlijke koningin Athalia uit de bijbel had geplukt (2 Kron. 22:3). Het oratorium wordt zelden
uitgevoerd, opnames zijn er nauwelijks van, waarom grijpt iemand als Ton Koopman (vorig jaar deed
hij Esther en Deborah, van hetzelfde laken een pak) dan terug op dit onbekende repertoire? Nou,
omdat het heerlijke muziek betreft met mogelijkheden voor solisten, koor en orkest en vol
harmonische en melodische schoonheid. Begint het werk wat saai en gewoontjes, in de loop van de
twee uren wordt het spannender, uitbundiger, viammend zelfs. De crew was perfect. De vocale solisten
waren alle zes van hoog karaatage, stem en voordracht van countertenor Tim Mead (zie je zijn naam
ergens staan: gaan), sopraan Suzanne Jerosme en bas Andreas Wolf waren van puur goud. Wat een
kracht, wat een lef, wat een energie. En wat een genot om mee te maken dat zangers zich zichzelf
durven te geven in de bedding die Koopman creéerde. Koopman leidde de club met ogenschijnlijk
ontspannen hand, maar was met zijn aandacht en armen overal. Er was evenwicht tussen het helder
en trefzeker zingende en het gaaf en kleurrijk spelende orkest. En er was een aangenaam gevoel van

‘vol woorwaarts’, waarin ik me als luisteraar graag liet betrekken. De uitvoering was opname-rijp. Ik
teken vast in.
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