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Al bijna een halve eeuw hou ik met hart 

en ziel van de King’s Singers. Die liefde 

werd afgelopen donderdag bestendigd, 

na ze weer in Muziekgebouw Eindhoven 

te hebben gehoord. Bij elk concert dat ik 

door de jaren heen bezocht was ik weer benieuwd of ze de hoge standaard zouden halen, en niet één 

keer hebben ze me teleurgesteld. Nou ja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik donderdag voor de 

eerste keer in al die jaren één foute noot heb gehoord. Daar ga ik ze natuurlijk op aanspreken, en ik 

verwacht dat ze me met schaamrood op de kaken te woord zullen staan. Maar wat zingt het mooi, dit 

sextet, dat in de loop van de decennia geleidelijk van samenstelling veranderde. Het woordje ‘rein’ 

komt boven drijven. Rein in de zin van schoon, ontdaan van alles wat niet essentieel is, rein ook in de 

zin van zuiver. Het is een genot de zes stemmen in deze Engelse renaissance-muziek langs elkaar te 

horen schuiven, tastend, vindend en voegend, alles met een enorme repertoirekennis, respect voor de 

noten, gevoel voor de inhoud en niet te vergeten een meer dan uitstekende stembeheersing.  

De King’s Singers zongen een zorgvuldig opgebouwd programma met de begrippen Sunrise, Sunset en 

Darkness als leidraad. Daarmee volgden ze de dagelijkse rituelen van het traditionele kloosterleven in 

het 16e-eeuwse Engeland. Zo klonk werk van onder anderen Tallis, Byrd, Weelkes en Taverner en als 

uitschieter in de tijd Hildegard van Bingen. Degenen die enigszins teleurgesteld waren dat de zangers 

zich niet aan het stramien ‘voor de pauze oude muziek, na de pauze close harmony-arrangementen’ 

hielden, werden tegemoet gekomen met een paar ontspannen toegiften - waaronder een arrangement 

van ‘Opzij, opzij, opzij’ in keurig Nederlands gezongen, alles fijnzinnig, perfect van timing en met gevoel 

voor humor. Fijn om te horen en te zien dat de King’s Singers zich blijven verjongen. Zo kunnen ze nog 

jaren mee! 

Marjolijn Sengers 

 

Programma 

Engelse renaissance-muziek van Byrd, Tallis, Weelkes, Ludford, Stone, Mundy, Taverner, Sheppard, Tye 

White. Von Bingen 


