
Armin van Buuren: ‘mensen zíjn verbonden, maar weinig mensen máken verbinding’. 

ED 15-09-2025 

MENSEN BETOVEREN MET MUZIEK IS VAN ALLE TIJDEN  

Bruckner neemt je, net als Armin van Buuren dat doet, mee in een groot muzikaal avontuur, 

gebaseerd op slechts enkele noten. 

 

Wat hebben een klassieke symfonie van Anton Bruckner (1825-1893) en de trance-muziek van dj 

Armin van Buuren gemeen? ,,Ze brengen luisteraars in vervoering“, zegt hoornist Cleo Simons, die van 

beide markten thuis is. ,,En mensen willen betoveren met muziek is van alle tijden”. 

Philzuid opent zaterdag 20 oktober het concertseizoen met Bruckners zevende symfonie, een 

monumentaal werk met een akelig mooi langzaam deel, het Adagio. ‘Ik werd overvallen door de 

verdrietige gedachte dat Richard Wagner niet meer lang zou leven. Toen ontstond het Adagio uit de 

zevende symfonie in mijn hoofd’, aldus Bruckner, groot bewonderaar van zijn leermeester Wagner.  

Ultieme muziek voor een symfonieorkest 

Voor niet klassiek georiënteerde mensen is Bruckner een onbekende. De uitvoering van deze 

symfonie doet hen dan ook niet naar de reserveringssite van Philzuid snellen. En dat is jammer, vindt 

Cleo Simons (Roermond 1975), hoornist bij Philzuid, ,,Bruckners muziek is de ultieme muziek voor 

een symfonieorkest en heeft, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, zeker raakvlakken 

met de muziek van deze tijd”. Hij kan het weten, naast klassiek geschoold orkestmusicus is hij 

geluidstechnicus, ofwel soundengineer, en werkte hij met artiesten als Lionel Richie en Diana Ross 

en met veel ‘Volendamse jongens’ bij studio Arnold Muhren in Volendam.  Die raakvlakken 

met Armin van Buuren, leg eens uit. ,,Als vertegenwoordiger van electric dance-muziek doet 

hij eigenlijk niet veel anders dan Bruckner honderdvijftig jaar geleden deed, behalve dan dat 

er geen akoestisch muziekinstrument aan te pas komt en de setting anders is.” En wat is dan 

de overeenkomst? ,,Verbinding brengen!” Want, volgens een internet-quote van Van Buuren zelf: 

‘mensen zíjn verbonden, maar weinig mensen máken verbinding’. 

Mooiere wereld 

,,Bruckner neemt je mee in een groot muzikaal avontuur, gebaseerd op slechts enkele 

noten”, legt Cleo Simons uit. ,,De zevende symfonie kent naast intieme verstilde momenten 

weliswaar behoorlijke klankuitbarstingen, maar al die noten hebben een piepklein thema als 

basis. Dat thema wordt door Bruckner eindeloos verdiept , uitgesponnen en ingekleurd. Aan 

het einde van de symfonie ben je in een andere, mooiere wereld terechtgekomen en voel je 

je verbonden met de mensen om je heen die hetzelfde hebben ervaren. Ook Armin van 

Buuren maakt in zijn dance/electro-muziek (de dj zelf gebruikt het liefst het woord ‘trance’) 

gebruik van slechts een paar noten waarop hij eindeloos voortborduurt. Ook hij werkt toe 

naar een climax en brengt zijn publiek naar een staat van vervoering en onderlinge 

verbondenheid. ,,Ze gebruiken andere muzikale middelen”, zegt Simons, ,,maar doel en 

effect zijn hetzelfde. De klassieke muziekliefhebber zal van Van Buurens muziek zeggen ‘wat 

een kabaal’, de Van Buuren-fans zeggen dat van Bruckner, en ze hebben allebei gelijk!”  

Essentieel  
 
Zowel Bruckners muziek als die van Van Buuren laat zich omschrijven door één woord: passie. 



,,Beiden willen mensen raken met hun muziek en streven naar de hoogste beleving. Bij Bruckner 
werd die ingegeven door zijn liefde voor God. Hij was een zeer gelovig mens en zette meer dan eens 
boven zijn werken ‘Dem lieben Gott gewidmet’ (opgedragen aan God). Armin van Buuren, die volgens 
een tweede internet-quote zegt dat, net als voor Bruckner, ‘muziek in mijn leven essentieel is’, 
spreekt niet van God, maar heeft eveneens behoefte om zijn publiek te betoveren met zijn klanken en 
het beste van zichzelf te geven.” Elk genre heeft zijn sterren, vult Cleo Simons aan. ,,Voor mij is de ene 
ster niet per se beter dan de andere, ik kan alle muziek die goed gemaakt is waarderen.” 
 

Koper 

Het orkest dat zaterdag Bruckner zal spelen telt maar liefst vierennegentig musici. Om zijn 

‘Goddelijke’ muziek kracht bij te zetten maakte Bruckner veel gebruik van koperblazers. De achterste 

rijen van het orkest zullen dan ook goud- en zilverkleurig schitteren. En niet alleen in het gemoed 

worden grenzen opgezocht, aan chef-dirigent Duncan Ward is het om de muren van de grote zaal van 

het Muziekgebouw als akoestische grens te respecteren. 

Adagio uit zevende symfonie Bruckner 

Wie: Philzuid o.l.v. Duncan Ward 
Wat: Zevende symfonie van Anton Bruckner 
Waar: Muziekgebouw Eindhoven, zaterdag 20 september om 20.15 
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