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Ik heb nieuwe overburen. Ik zag ze tot nu toe vooral 

van veraf, deze week zag ik de mannelijk helft van het 

stel van dichtbij. Hij bleek geen bovenkleding te 

dragen, maar zo vol te zitten met tattoos dat het leek 

alsof hij een T-shirt met lange mouwen droeg. Alle 

mannen die de afgelopen weken in en rond zijn huis 

aan het werk waren hadden volgetekende armen en 

benen. De buurman spande met zijn groenblauwe 

borstkas, de afbeeldingen zorgvuldig rond zijn tepels 

gedrapeerd, de kroon.  

Ik vind vol geschilderde lijven afschuwelijk. Ik snap 

niets van de behoefte om jezelf te laten voltekenen 

met inkt die er nooit meer af gaat. Nooit meer! Als je 

vijfentachtig bent loop je nog rond met vlinders, 

engelen, heiligen, leeuwen, adelaars, draken en 

allerlei modieuze symbolen, om het maar niet te 

hebben over de namen van ex-geliefden die al jaren niet meer meedoen in je leven. Van alle 

ontwikkelingen in deze tijd vind ik die explosie van tattoos een van de opmerkelijkste. Wat bezielt 

mensen om die te willen, om een gave huid letterlijk voor het leven te tekenen? Onderzoek door een 

dermatologisch instituut wees overigens uit dat achtenzeventig procent na verloop van tijd weer van 

z’n tattoo af wil. Ook daar is natuurlijk iets op bedacht: de Lutronic PicoPlus4 laser slaat volgens 

huidkliniek Skinlab (gratis intakegesprek voor spijtoptanten) ‘de inktdeeltjes aan gruzelementen en 

maakt daarmee de tattoo snel, veilig, efficiënt weer ongedaan’. Zucht.  

Hoe komt het toch dat mensen hierin zo doorslaan? Dat het niet blijft bij een intiem een-tweetje tussen 

geliefden op een plek die alleen voor hen zichtbaar is; dat we op onszelf willen afdrukken wie we menen 

te zijn en waarvoor we staan, en dat ook aan iedereen willen laten zien? Veel tattoos hebben iets 

opdringerigs. Ze dwingen mij om te kijken naar wat ik niet hoef te zien. Maar zoals de meeste rages 

gaat ook deze waarschijnlijk weer over. Ik voorspel dat de Lutronic PicoPlus4 lasers over een tijdje 

overuren gaan maken. Een mens ontwikkelt zich, maar die plaatjes groeien niet met hem/haar mee.  
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