
 

 

 

 

mijmering / fatbike 

 

 

Dacht ik dat ik klaar was met mijn Mijmering voor deze 

week, bleek de wereld tijdens mijn loopje naar Albert 

Heijn de volgende ochtend honderdtachtig graden 

gedraaid! Ik was maar weer eens ferm voor mijn mening 

uitgekomen in die Mijmering, maar ik moest ‘m herzien, 

met schaamrood op de wangen.  

Aanleiding voor mijn aanvankelijke verhaal: op een 

avond werd ik met opzet bijna met fiets en al 

omgeduwd door een licht getint, zwartharig fatbikertje, 

gevolgd door een ander fatbikertje met dezelfde 

uiterlijke kenmerken. Nummer twee filmde. Erg leuk, ze 

lachten zich rot. Ik viel helaas voor hun niet om, ik week uit omdat ik ze hoorde aankomen en hield er 

alleen een blauwe plek aan over. Wat was mijn stelling? De fatbike is het symbool geworden van de 

etnische generatiekloof tussen oudere autochtonen en jonge allochtonen. Want wat hebben een 

jongere oudere als ik en een snotjochie genaamd Mohamed of een van de negenennegentig afgeleiden 

daarvan gemeen? Laten we eerlijk zijn: niets, onze werelden liggen mijlenver uit elkaar. Slotconclusie: 

er zijn nog twee generaties nodig om naar elkaar toe te groeien en termen als allochtoon en autochtoon 

weer zonder bijbedoeling te kunnen uitspreken. 

Maar ergens halverwege Albert Heijn kreeg de wereld dus een ander gezicht. Ik had een hardblauwe 

lange jurk aan die, al zeg ik het zelf, mooi om mijn lijf zwierde en opvallend afstak bij mijn witte haar. 

Een jonge knul, type fatbiker, liep me tegemoet en zei welgemeend - daar ben ik honderd procent zeker 

van - ‘wat ziet u er mooi uit’. Ik was zo aangenaam verrast dat ik bloosde. Hij keek nog eens om en zei 

‘echt, prachtig’. Jongejonge, daar ging ik met m’n allochtone/autochtone/tweegeneratiesfatbike-

verhaal. Ik liep op wolken, zo blij maakte die opmerking me. Waarom? Omdat zo’n jongen waarvan ik 

het tegenovergestelde verwachtte de zon zomaar deed schijnen, contact maakte, kéék, spontaan zei 

wat hij dacht en alle vooringenomenheid en leeftijdsdrempels teniet deed.  

Een boost van liefde op de vroege ochtend. Zo mag van mij elke dag beginnen!  

 

 

 

Kunstenaar onbekend                                   Marjolijn Sengers, 27 juli 2025 


