Maria Joao Pires en Ignasi Cambra in
Muziekgebouw Eindhoven op dinsdag 11
maart 2025

Dank u voor het heerlijke spel van vanavond’.
Nee, zegt Maria Joao Pires, ‘dank aan jou dat
je bent gekomen’. De warmte, de
fijnzinnigheid en de expressiviteit die ze in
haar spel legt, straalt ze ook in persoon uit. Ze
speelt graag in Eindhoven. ‘Fijn publiek’,
noemt ze de bezoekers van het
Muziekgebouw, ‘open en hartelijk’. Haar manager voegt toe dat de toehoorders in Amsterdam
bijvoorbeeld ‘wat arroganter’ zijn. Komt ze volgend jaar terug? Ze twijfelt. Een haperende rechterpink
geeft pijn, en eerlijk gezegd, ze is tachtig en wil graag ‘met pensioen’. Zo klein van stuk als ze is, zo
groots is ze achter de vleugel. Geen afleidende opsmuk, opkomen, vriendelijk knikken, zitten en
spelen, zelfs als de zaal nog rumoerig is. De verwachting is groot. Pires is een wereldnaam, ze heeft in

haar fréle eentje de vroeg romantische pianomuziek tot hemelse kunst verheven.

Ze speelt deze avond samen met blinde Ignasi Cambra (36), kunstenaar en digitaal ondernemer, met
Al als specialisatie, voor wie ‘muziek én business gaan over ‘werken met anderen en omgaan met het
leven’. Na een wat rommelig Adagio en Allegro in f, KV 594 van Mozart voor piano vierhandig
overrompelde Pires en Cambra apart de volle zaal met twee dynamische Haydn-sonates Hoboken,
waarna twee Impromptu’s, twee Klavierstilicke en tot slot voor weer vierhandig Lebensstiirme D947
van Schubert volgden. Cambria speelt bevlogen, expressief, met besef van de zeggingskracht van de
muziek. Klavierstuk nr.2 is een feestje, hem door de afwisselend liefdevolle en voortvarende noten op
het lijf geschreven. Waar zijn spel nog wel eens wat verfijning en exactheid mist heeft dat van Pires de
fijnbesnaardheid en de rankheid van een bosnymf. Ze heeft de kracht om alles om de noten heen te
doen vergeten en eruit te destilleren wat puur en in alle schoonheid onaanraakbaar en
onontkoombaar is. Ze maakt de sonate van Haydn (in Es Hoboken XVI) en de twee twee Impromtpu’s
(D935 nr. 1 en 2) tot intieme avonturen waarin ze met hart en ziel laat horen dat muziek ‘taal’ is, en
monoloog dialoog kan worden.

Marjolijn Sengers

Programma:

Mozart: Adagio en Allegro in f, KV 594

Haydn: sonates in ¢ Hob.XVI:20 en in ES HOb.XVI:52

Schubert: Impromptu’s D953 in f en 2 in As - Klavierstiicke D946 nr.2 in f en nr.3 in As — Lebestlirme in
a D947.



