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Was het de Matthäus Passion van Bach 

geweest, dan was de aanvangstijd 19 uur 

geweest. Dit concert begon om 20.15, de 

gewone tijd, maar na 22.30 was, zo liet 

een blik langs de luisteraars zien, menig 

geeuw niet of nauwelijks meer te 

onderdrukken. Was ‘The Fairy Queen’ 

van Henry Purcell dan zo saai? Nee zeker 

niet. Had Vox Luminis kunnen voorkomen 

dat de ogen dichtvielen? Nee, ook niet, 

de uitvoering was actief genoeg en had 

zowel vocaal als instrumentaal hoge kwaliteit maar duurde lang, te lang. ‘The Fairy-Queen’, gebaseerd 

op het toneelstuk ‘A Midsummernights’s Dream’ van William Shakespeare, is een verzameling muzikale 

‘opleukertjes’ ter ‘afwisseling ende vermaak’ van, en muzikaal commentaar op het gesproken woord.  

Het befaamde Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier deed dat deze avond min of meer 

scenisch. De muziek werd ondersteund door een monoloog voorafgaand aan elke zogeheten ‘masque’ 

en aanschouwelijk gemaakt door op een scherm geprojecteerd, vloeiend bewegend ‘schaduwspel’ van 

getekende dieren en planten. Het was voor de luisteraar even wennen aan deze combinatie van 

afwisselend rustige, sfeervolle, prikkelende, sprankelende maar vooral smaakvolle aaneenrijging van 

scenes. We nemen anno nu niet meer de tijd voor dit soort voorstellingen, maar eenmaal gewend aan 

het 17e-eeuwse tempo verviel de weerstand tot overgave en stapte je als luisteraar op een aangename 

manier even uit onze hectische tijd. Vox Luminis speelde en zong goed tot heel goed, individueel en als 

groep. Zuiver, raak, gedurfd en invoelend gaf het de noten waar ze recht op hadden: schoonheid, liefde 

en humor en bovenal een grote portie verbeeldingskracht. 
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