
DE MOOISTE MUZIEK IS DE STILTE TUSSEN DE NOTEN 

Een vergelijking tussen Mondriaan en Pärt  

‘De mooiste muziek is de stilte tussen de noten’. Deze uitspraak wordt aan meerdere componisten 

toegeschreven. Ze zou van Mozart zijn en van Debussy, volgens sommigen ook van jazzicoon Toots 

Thieleman. En waarom niet! Volgens het woordenboek is stilte de afwezigheid van geluid. Maar stilte 

tussen de noten is meer dan dat, het woordje tussen suggereert een stilte ná en vóór iets. Een stilte 

die enerzijds iets afsluit en anderzijds iets nieuws doet verwachten. Een stilte waarin je je ervan 

bewust bent dat ze tot niet stilte zal leiden. Het kan de stilte zijn van een fermate (een teken in de 

muziek dat aangeeft dat een noot of een akkoord langer mag worden aangehouden) aan het einde 

van een cadens, een stilte voor de storm waarin de muziek de luisteraar nog één keer alle hoeken van 

de ruimte laat zien. Het kan ook de stilte zijn van de vertraging die naar afronding leidt. En het kan 

een repeterende stilte zijn. Misschien is deze laatste stilte nog wel het spannendst, want het meest 

subtiel. De repeterende stilte ervaar je niet als stilte maar als doorgaande lijn, waarin noten en de 

ruimte daartussen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ze bevestigen en versterken elkaar. Zonder noten 

heeft de stilte geen betekenis, andersom geldt hetzelfde.  

Beweging 

Brengt muziek beweging, beeldende kunst doet dat ook. Beweging kan niet-beweging suggereren en 

andersom. Ik associeer muziek gemakkelijk met beeld. ‘La Valse’ van Maurice Ravel (1875-1937) 

bijvoorbeeld doet me denken aan de schilderijen van Valentine Prax (1897-1981). Wervelend, 

wentelend, kleurrijk, grondtoon en herkenning ontwijkend.  Werken die vooruitlopen op de stroming 

waarin beweging juist weer stilte oproept. Een stroming die uitmondt in een schilderij als 

Composition en blanc et noir II (1930) van Piet Mondriaan (1872-1944).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tijd geleden zag ik dit doek weer eens 

in het Van Abbemuseum, waar het 

origineel hing naast een door de 

computer gemaakte reproductie. 

Fascinerend schilderij. Een wit vlak met 

slechts een paar zwarte lijnen die elkaar 

kruisen. Het korte zwarte horizontale 

streepje rechts van de verticale lijn doorbreekt de starheid en brengt leven in de tweehonderdvijftig 

vierkante centimeters. Dit doek doet me een-op-een denken aan het stuk ‘Spiegel im Spiegel’ uit 

1978 van Arvo Pärt (Estland, 1935). Overeenkomst is het minimalistische, less is more, de schijnbare 

leegte. Met weinig lijnen wordt veel gezegd. En wat niet wordt gezegd blijft open. Want hoe 



gemakkelijk worden de lijnen van Mondriaan geen koord waarop de danser zich beweegt? Hoeveel 

speelveld heeft een kind niet om kopje te duikelen tussen de noten van Pärt! Hoeveel fantasie kun je 

stoppen in deze twee werken die in oorsprong dwingen tot bezinning en nederigheid? In Spiegel im 

Spiegel - het woord spiegel duidt op zowel enkelvoud als meervoud - is het de weerkaatsing in de 

denkbeeldige spiegel(s) die voor een sfeer van oneindigheid zorgt, in Composition… van Mondriaan is 

de kijker zelf de spiegel; de lijnen rasteren de blik zoals de noten het pad effenen voor het gehoor.  

Waar raken de werken van componist en schilder elkaar? In een spiritueel narratief, of misschien zelfs 

religieus. Part is een man van God. Op zijn vijftigste nam hij het Russisch-Orthodoxe geloof aan, 

sindsdien draagt hij al zijn muziek aan God op. De theosofisch onderlegde Mondriaan zoekt het in 

abstractie, in uiterst simpele vormen en kleuren, vanuit de overtuiging dat alle religies en filosofieën 

uit één universele wijsheid voortkomen. In het werk van beide kunstenaars leidt uiteindelijk niets 

meer af van het ware, het goede en het schone. En tegelijkertijd biedt ze de ruimte om er naar eigen 

behoefte in te verwijlen. 

Opvallend in deze hectische tijd - of misschien juist niet - is dat in de klassieke Top 400 van NPO 

Klassiek Pärts stille Spiegel im Spiegel afgelopen jaar op de derde plek stond, na Bachs Matthäus 

Passion en Mozarts Requiem. De luisteraars van de Belgische klassieke zender KLARA gaven het stuk 

in 2021 zelfs een eerste plaats! Het stuk is geschreven voor viool en piano, maar is inmiddels 

geadopteerd door tal van ander melodie-instrumenten en talloze malen opgenomen.    

En over de twee Compositions en blanc et noir II die in 2018 naast elkaar hingen, het originele doek 

en de recent vervaardigde replica: het origineel won met stip, de hand van de meester was zichtbaar 

in de penseelvoering tussen wit en zwart. Het tweede was sjablonenwerk; leuk maar nep. Echte kunst 

toont hoe ze is gemaakt. Ontroerend aan dit schilderij is de duidelijk zichtbare poging van Mondriaan 

om binnen de lijntjes te kleuren. Hij moet een vaste hand hebben gehad. 

‘Wijsheid schuilt in reductie, in het weggooien van wat overbodig is’. Aldus Arvo Pärt. 

Marjolijn Sengers 

 

 

Valentine Prax, Carnival  

 


