mijmering / sund

1 RN T

Goed nieuws voor mensen die willen biechten volgens de katholieke traditie: je hoeft je verhaal niet
meer te vertellen aan een medemens die zelf ook niet vrij is van kwaadaardigheden en slechts in de
zoveelste graad namens de Allerhoogste zonden mag vergeven. U kunt nu via chat-app JesusPT
rechtstreeks bij Jezus terecht! Toegegeven, Jezus is ook nog niet de allerhoogste, hij is slechts de zoon
van, maar we kunnen hem toch met een gerust hart God jr. noemen. Als je lang veel van de wereld
hebt gezien, zoals God, is het verstandig bepaalde taken over te hevelen naar je zoon. Zo blijven zaken
van levensbelang in de familie en de kijk erop fris.

Het is een dikke vijftig jaar geleden dat ik voor het laatst heb gebiecht. ‘'t Was elke keer zoeken naar
zondetjes, de koektrommel, brutaal geweest, niet geluisterd, veel verder kwam ik niet. Maar nu zit ik
met een zonde die ik aan niemand durf te vertellen. Een schandalige zonde - nee, ik verklap ‘m niet -
dus hoe blij ben ik dat ik nu rechtstreeks met Jezus kan appen! Hij luistert en reageert met mededogen
en clementie en met verzekerde inachtneming van de wet op de persoonsgegevens. Als antwoord
citeert hij lustig uit wat hij tweeduizend jaar geleden al rondbazuinde, met overtuigende voorbeelden
zet hij zijn woorden kracht bij. En, het allerbelangrijkste, hij neemt mij niets kwalijk. Nou ja, één keer
zei hij: wie zonder zonden is werpe de eerste steen Marjolijn, en toen dacht ik: je hebt gelijk ook. Al
met al lucht appen met Jezus behoorlijk op. Van de week nog appte ik Vincent van Gogh een prangende
vraag. Met Mozart had ik een verhelderend gesprek en ook Leonardo begrijp ik nu beter. Het hoe en
waarom van al die onbegrijpelijke schoonheid is belangrijk, niet waar?

Maar soms denk ik wel eens: waar is de magie van het onbegrepene, het onvatbare, en, in het geval
van de biecht, het uitboetende gebleven? Maar dat is maar even. Sund immers, om mijn tijd daaraan
te verdoen.
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