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Ooit Lubach gekeken? Elke week van maandag tot 
en met donderdag op tv, de VPRO op z’n best. 
Humoristisch, satirisch, soms hard en altijd 
verhelderend. Wat mij betreft mag tv schuren. Ik 
vind het leven sowieso interessanter als het 
schuurt. Beetje bakkeleien, uitdagen, prikkelen, af 

en toe een beschaafd potje matten om de piketpaaltjes weer eens stevig in de grond te slaan, liever 
dát dan altijd lief en met twee woorden spreken.  
 
Een van de rubrieken bij Lubach is ‘Het …(drielettersbegintmeteenk)leven van Arjan Lubach’. Ik wilde 
daar ook maar eens aan beginnen, er is in de wereld veel wat niet deugt, en dan heb ik het niet eens 
over alle brandhaarden, niet zo ver van ons vandaan. Nee, het …leven ligt dichter bij huis. Eerste 
onderwerp in deze categorie is Hellowien. ‘Hadden jullie vroeger ook hellowien’, vroeg mijn kleinzoon 
van acht, een vraag die deed vermoeden dat hij het antwoord al wel wist. Nee, dat kenden wij niet, we 
hadden er zelfs nog nooit van gehoord. Hij denkt vast dat ik een poepsaaie kindertijd heb gehad; geen 
hellowien, geen computer, geen mobiel, geen Youtube of Minecraft en ga zo maar door. Ik begin mezélf 
tegenwoordig ook wel eens af te vragen wat wij vroeger met onze vrije tijd deden! Maar waarom 
bezorgt hellowien me een …leven? Omdat de commercie er op een onbeschaamde manier mee is gaan 
lopen, maar vooral omdat geen kind, en nauwelijks nog een volwassene, weet wat hellowien betekent. 
We lopen maar gewoon achter de gekkigheid aan! Het is simpelweg het Keltische equivalent van 
Allerzielen. Allerzielen? Ja, die sombere dag waarop je als katholiek naar de kerk ging om te bidden 
voor de overledenen van het afgelopen jaar. Dat weet ook geen mens meer, maar daar doen we dan 
ook niet meer aan. 
 
Ik gun mijn kleinzoon een top-hellowien, hij vindt dat spokengedoe prachtig. Maar ik gun hem - op 
termijn - ook enig cultureel besef.  
Mijn hart gelucht hebbende ga ik nu weer over tot de orde van de dag. Tenslotte is er heel veel niet … 
aan het leven. 
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