STILTE

In Engeland kwam onlangs een cd op de markt met dertig minuten stilte. De cd

is een groot succes, vanuit het verre buitenland regende het bestellingen. Het
schijfje is inmiddels uitverkocht. De cd is opgenomen in de kerk van St. Peter’s in
het Zuid-Engelse dorp Seaford. Luisteraars horen alleen af en toe het kraken van
de houten banken, voetstappen en wat verkeerslawaai op de achtergrond. Met de
cd wilde het bestuur van de 12e-eeuwse kerk geld bijeenbrengen voor herstel-
werkzaamheden.

Zittend achter mijn computer denk ik dat het stil is, maar dat is niet zo. Ik hoor
mijn computer zachtjes ruisen, hoor mezelf typen, kauwen, schuiven met mijn
stoel, ik hoor mijn horloge, een scooter in de verte, de tv van de buren, de hond
van de overbuurman en tikkende verwarmingsbuizen.

Stiltes worden oorverdovend genoemd, onaangenaam of vol verwachting. Maar
echte stilte kent geen kwalificatie. Voetstappen in de kerk, komen en gaan, de
weerstand van een oude bank, stilte is luisteren naar wat is en er niets mee
hoeven. Stilte stelt gerust. Dat het leven toch wel loopt, ook als ik me er niet mee

bemoei.

Marjolijn Sengers, 1 september 2013



