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‘Oma, daar loopt iets op 

het kleed’. Mijn kleinzoon 

zat aan tafel en trok z’n 

beentjes op de stoel. Shit, 

dacht ik, niet weer hè! Ik vroeg hem hoe dat lopende iets eruitzag. Ik deed nog wat suggesties, maar 

nee, het was overduidelijk, het was weer die verrekte muis. Ja, ik weet het, een muis is piepklein en ik 

ben heel groot. Dat zei ik ook tegen mijn driejarige kleinzoon. ‘Die muis is banger voor jou dan jij voor 

die muis hoeft te zijn’, maar die mooie praatjes, vooral bedoeld om mezelf moed in te spreken, maakten 

geen indruk. ‘Ik wil dicht bij jou blijven’!  

Ik vind muizen echt doodeng. Een spin die over mijn territorium kruipt, zelfs een grote, kan ik nog wel 

hebben, een muis ontwricht mijn bestaan en tast mijn basisveiligheid aan. Kom ik ’s ochtends vroeg 

mijn woonkamer binnen, schiet daar nog net een bruinharig wezen voor mijn voeten weg. Zit ik ’s 

avonds van mijn dagelijkse detectiveje te genieten, steekt datzelfde bruinharige wezen in rap tempo 

mijn vloerkleed over. Probeer je zo’n ding te lokaliseren, ho maar, een gaatje ter dikte van een potlood 

is genoeg om weg te komen. ‘Het kan goed zijn dat er een hele familie onder je keukenkastjes huist’, 

zei mijn buurman opgewekt’, na een tevergeefse poging om de indringer te pakken. Een andere 

buurman kwam met stok en bezem aanzetten om het beest te verdrijven. Hij had ‘m bijna bij zijn 

kladden en jawel, daar ging ie weer, van links naar rechts zwalkend over mijn houten vloer naar veiliger 

oorden. Ik had er genoeg van, ik zat geen moment meer rustig, voelde van alles kriebelen en stoof op 

bij elk ritselend geluid.  

Ik heb bij de Boerenbond een doosje muizenkorrels gekocht en dat in de buurt van zo’n potloodgaatje 

gezet. Een paar ochtenden later legden kleinzoon en ik een trein. De rieten mand met houten rails rook 

vreemd. Vies zelfs. Ik heb ‘m opgepakt en op het gras leeggegooid. Tussen de rails lag een nietig 

uitgedroogd muizenlijkje. Jakkes maar godzijdank. Ik heb het opgeschept en met een sierlijke boog 

teruggegeven aan de aarde. Stof tot stof. Ook muizen. 
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