
 

 

 

 

 

 

 

De Olympische Spelen 

fascineren me mateloos. 

Nee, ik volg ze niet. Ik zie 

wel eens wat langskomen 

en dan blijf ik even 

hangen, maar sport is nou 

eenmaal ‘niet zo mijn ding’. Toch kom ik uit een familie van actieve sporters. Het hele gezin was in het 

weekend op het hockeyveld te vinden, om zelf te spelen of om te kijken, voor mijn moeder waren de 

zondagmiddagen met de wedstrijden van heren en dames I de hoogtepunten van de week. En heel wat 

doordeweekse avonden zat een delegatie van de club bij ons thuis om de tafel om zo’n hockeyweekend 

voor te bereiden.  

Ik was en ben van de muziek. Om mezelf niet al te zeer van mijn familie te vervreemden heb ik een jaar 

gehockeyd, maar ik vond er niks aan. Ik kon wel hard tegen die bal meppen, maar van de regels snapte 

ik niks. Maar wat fascineert me dan aan de Olympische Spelen? Als eerste dat ze Olympisch zijn en 

daarmee in een traditie staan die weliswaar vele eeuwen heeft overgeslagen - rond het jaar 400 werden 

ze bij Romeins keizerlijk decreet verboden - maar wel vijfentwintighonderd jaar oud is, en waarvan 

naast de sportieve krachtmeting een goede band tussen landen nog steeds de basis vormt. Maar het 

meest fascinerende vind ik dat anno 2024 tienduizendvijfhonderd sporters uit tweehonderdzes landen 

individueel tot het uiterste gaan - en liefst nog daaroverheen - om het allerhoogst haalbare te halen: 

het magische Olympische goud. Dat je daarvoor gaat als sporter begrijp ik wel, maar toch ligt er naar 

mijn idee teveel nadruk op de medailles. Want wanneer win je? Als je een tiende van een kwartseconde 

harder loopt dan een ander? Of als je na jarenlange voorbereiding met de bijbehorende fysieke en 

geestelijke ups en downs het aller- allerbeste uit jezelf hebt kunnen halen? Verlies je als je achtste 

wordt bij de honderd meter schoolslag in plaats van eerste? Of vierde bij het bmx-en en dus net naast 

het podium grijpt?  

De publieke Olympische beloning is niet aan mij besteed, daarvoor ben ik te beschouwend ingesteld. 

Wat ik wel weet: winnen van jezelf is vaak moeilijker dan winnen van anderen.  

 

 

Banksy, Olympische ringen               Marjolijn Sengers, 4 augustus 2024 


