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Mijn bureau ligt bezaaid met 

briefjes. Kleine gele en 

grotere witte, gebruikte A-

viertjes die ik in vieren en 

achten heb geknipt om de 

achterkant ervan als kladblaadje te gebruiken. Waarom alles maar klakkeloos weggooien? Ik heb me 

er zelfs op betrapt dat ik stukken keukenrol in tweeën knip. Om m’n neus een keer af te vegen heb ik 

geen halve vierkante meter stevig, dubbel absorberend, drie-laags papier nodig.  

Het zullen ongetwijfeld de alarmerende tijden zijn die mij tot dit misschien in de ogen van sommigen 

wel erg zuunige gedrag aanzetten. Maar als ik erover nadenk vind ik het logischer dan logisch en 

bovendien vind ik het leuk om te ontdekken hoe ver ik daarin kan gaan, lees: hoe weinig een mens 

soms nodig heeft. Een theezakje gebruik ik maar één keer, daar zit na één keer goed soppen geen smaak 

meer aan, maar de wc doortrekken kan hygiënisch verantwoord ook op halve kracht. Bij het 

tandenpoetsen gaat de kraan pas open als ik klaar ben, terwijl ik die van kinds af bij het pakken van de 

tandenborstel al royaal open draaide. Lastig trouwens om gewoontes af te leren, tandenpoetsen 

zonder stromend water klopt voor mijn gevoel nog steeds niet! Iets waar ik ook meer moeite mee krijg 

is het idee dat méér tot goedkoper leidt. Wil je flyers laten drukken, dan is het qua prijs een stuk 

gunstiger om er vijfduizend te laten drukken dan vijfhonderd. We vallen massaal voor het voordeel, 

maar de ervaring heeft mij geleerd dat er uiteindelijk zo’n vijfenveertighonderd bij het oud papier 

belanden.  

Gisteren aan tafel at ik mijn bord niet leeg. ‘Denk maar eens aan al die arme kindjes in Biafra’, zei die 

van mij met zijn braafste gezicht. Ik moest lachen - hoewel er natuurlijk niets te lachen valt - Biafra, 

daar werden we als niet-etend kind mee doodgegooid. We spaarden op de kleuterschool melkdoppen 

voor de missie. Achteraf gezien vermoedelijk een vrij onnutte bezigheid, maar wel een die, toch in ieder 

geval op latere leeftijd, enig besef van de wereldwijde economische ongelijkheid heeft gebracht.  
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