
 

 

 

 

 

 

mijmering / pop-up 

 
 
 
 
 
Bij mij om de hoek is sinds een paar weken 
een kerstkringloopwinkel gevestigd. Een 
zogenaamde pop-up winkel, die na 24 
december de deuren weer sluit. De winkel 
popt al een paar jaar achtereen op die plek 
up. Toen ik ‘m voor de eerste keer zag dacht 

ik ‘nee he, al die kersttuttemerul, al dat fake-gezelligheidsgedoe’. Hoeveel bomen kun je volhangen en 
met hoeveel nepwarmte kun je jezelf en de wereld voor de gek houden.  
 
Maar ja, niets zo veranderlijk als de mens. Langs kronkelende paden ben ik de hierboven beschreven 
wereld ingerold, en momenteel ben ik kassière bij de kerstkringloopwinkel. Met een 
kerstmannenschort voor en kerstengeltjes in mijn oren verkoop ik ballen in alle denkbare kleuren en 
formaten van vijf cent tot vijf euro (vintage) naast kerstmannetjes, -sterren, -kransen, -slingers, - 
kandelaars en -bomen, alles voor het goede doel. Soms werk ik bij ‘inname’. Daar komen alle 
afgedankte kerstpullen binnen. Het meeste is prima herbruikbaar, is dat niet het geval dan gaat het in 
de verschillende afvalbakken. Soms kijken mijn collega vrijwilligers en ik elkaar bij het leeghalen van 
een doos aan met een blik van ‘wie wil dit nou hebben!’. Tuttemerul-plus, zullen we maar zeggen. Maar 
gisteren, tijdens mijn kassa-uren, kwam er een oude meneer met een stralend gezicht naar me toe, 
een sneeuwtafereel zo fout als maar kan in zijn handen. En ach, mijn hart smolt. Hij was er zo blij mee 
dat ik me schaamde. Wát tuttemerul-plus, er zijn mensen die het nou eenmaal heerlijk vinden om hun 
huis van boven tot onder om te toveren in een Anton Piek-kasteeltje, in een droomwereld waar liefheid 
en zachtmoedigheid regeren en ze de grijsheid van de winter - en wellicht van hun leven - voor een 
week of zes kunnen buitensluiten. 
 
Ik gun hem zijn sneeuwgeval niet alleen van harte - ik zou hem het ding het liefst hebben gegéven - 
maar hoop ook dat het een beetje werkt. Dat zijn kinderen op bezoek komen en zeggen ‘prachtig pa’ 
en de bijbehorende lichtjes aanknippen die de goedgemutste vrijwilligers van te voren hebben getest. 
Want we geven alleen licht dat werkt. 
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