
 

 

mijmering lutjebroek 

Ik ben bij een leesclub. Dat klinkt niet sexy, maar ik kan je verzekeren dat onze leesclub niet alledaags 
is. We zijn namelijk democratisch. We hebben geen grote leider, we nemen alle beslissingen in 
gezamenlijkheid - wat betekent dat we per keer nogal wat tijd kwijt zijn aan de planning en andere 
belangrijke nevenzaken - maar omdat we vast geloven in gelijkheid en vrijheid van meningsuiting 
nemen we dat op de koop toe. Mijn leesclub is in feite een Rebellenclub, en in het diepst van onze 
gedachten zijn we allemaal Sjors.  
 
Ons laatste boek was Alkibiades van Ilja Leonard Pfeiffer. Daar waren niet alle negen leden het mee 
eens - negen is een bewuste keuze omdat je anders het risico loopt dat de stemmen staken - maar 
omdat we nou eenmaal het systeem ‘de meeste stemmen gelden’ hanteren kwam het 
negenhonderddrieënveertig pagina’s tellende historisch verantwoorde epos toch ter tafel. Een van de 
struikelblokken was de lengte, maar daar bleken we ongeveer vijftien procent vanaf te kunnen 
trekken omdat Pfeiffer nogal veel voetnoten en verwijzingen heeft toegevoegd. Een ander punt was 
de schrijver zelf; diens flamboyante uiterlijk, zijn niet onder stoelen of banken gestoken 
welsprekendheid en een zekere zelfvoldaanheid roepen nogal wat negatieve reacties op. Ik was vóór. 
Ik heb niet zo’n moeite met de man en zijn boeken waren me tot nu toe goed bevallen. Maar toch 
vraag ik me af of dit werkelijk schitterende boek – ik geef zeven sterren van de vijf – ook zo veel 
aandacht had gekregen als het door een weliswaar taalvaardig maar muizig en loensend vrouwtje 
zonder enige presentatie en pretentie uit Lutjebroek was geschreven. Dit is niet het eerste boek van 
de in Genua wonende Pfeiffer dat de hemel in is geprezen, maar toch, zou het niet helpen wanneer 
de middelen om een flitsend imago te creëren zo gemakkelijk voor handen zijn? 
 
En de uitslag van onze rebellenclub? Eén was er niet aan begonnen, vier hadden het half gelezen en 
vier helemaal. De laatste categorie, die van de doorzetters, was unaniem laaiend enthousiast. Maar 
ook aangeslagen, want wat lees je nou nog na zo’n boek! 
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