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Ik zat wat te mijmeren over Vader 
Abraham, die op zevenentachtigjarige 
leeftijd is overleden aan de gevolgen 
van een herseninfarct. Uit en te na 
bespraken de media hoe wereld-

beroemd hij was met liedjes als ‘Vader Abraham (uitgesproken als ‘Aberham) had zeven zonen’, ‘Daar 
bij dat kleine café aan de haven’ en niet te vergeten het ‘Smurfenlied’. Er  zijn veel filmpjes van al die 
liedjes, de meeste met publiek dat braaf meeklapt en -deint op de achtergrond.  
 
Persoonlijk ben ik geen fan, maar ik kan niet ontkennen dat VA een fenomeen was. Hij scoorde maar 
liefst honderdzevenenvijftig gouden platen! Al mijmerend kwam in me  op dat muziek waarvoor je wat 
in huis moet hebben het meestal aflegt tegen muziek waarvoor dat niet per se nodig is. Bij VA, naar 
mijn mening behorend tot de laatste categorie, had ik altijd het idee dat hij tien deuntjes had met 
bijpassende zinnetjes die hij door elkaar husselde en zo de ene kaskraker na het andere schreef. 
Voordeel, vooral voor de portemonnee van de maker: vind je er één mooi, dan vind je ze allemaal 
mooi! In een uitzending van het programma Noord-Zuid uit 1978 werd VA vooringenomen en 
onsympathiek aan de tand gevoeld door Mies Bouwman en de Vlaamse journalist/scherpslijper Johan 
Anthierens, die hem een commerciële opportunist vond. VA liep voortijdig boos weg en daar gaf ik 
hem gelijk in. Aan het einde van het programma, tijdens de lawaaierige aftiteling, speelde de 
Nederlandse pianist, dirigent, componist en (latere) hoogleraar Reinbert de Leeuw een Gnossiènne 
van Satie, met wiens muziek hij op dat moment furore maakte en waarvoor hij, hoogst uitzonderlijk 
voor een klassiek musicus, een platina plaat kreeg.  
 
Reinbert de Leeuw als afterparty van Vader Abraham. Ach ja, waarom niet, alle schoons komt uit 
dezelfde bron, zullen we maar zeggen. De stap van het supersimpele Smurfenliedje (‘waar komen jullie 
toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja die spreken we 
allemaal’) naar een verstilde Gnossiènne is in een praatprogramma maar klein.  
Dat ze beiden mogen rusten in vrede en er samen wellicht nog eens wat noten doorheen jassen!  
Het resultaat zou interessant zijn! 
 

 

Béatrice Véronique Douda, Hommage à Erik Satie                     Marjolijn Sengers, 13 november 2022 

 

 


