
 

in de stilte na de bommen zingt de merel 

nietsvermoedend frank en vrij 

klinkt zijn gekwinkeleer 

 

hij heeft geen weet van vlammenzee en helse pijn 

zijn gouden keel niet gesnoerd 

fluit hij kogels van edele troost 

  

hoe wrang en tijdloos mooi 

 

voor het (on)bekende kind    Marjolijn Sengers 1 mei 2022 


