Impliciet

‘Diep in haar zit iets waar ik niet buiten kan’.

Het is de mooiste liefdesverklaring die ik ooit heb gehoord.
De jongen die het zei zocht hardop naar woorden.

Ze is dit en dat, mooi, lief en nog zo wat,

maar dit is waar het om gaat, zo verstond ik hem.

Zijn woorden ontroerden me.

Ze zeggen wat niet gezegd kan worden en

waar we altijd teveel woorden voor gebruiken,

woorden waar we tien tegen een in vastlopen.

Woorden die verkeerd verstaan kunnen worden,

die weer andere woorden nodig hebben,

die blijven haken aan gevoeligheden waar we zelf het fijne niet van weten en
die uiteindelijk afleiden van waar het om gaat:

‘diep in haar zit iets waar ik niet buiten kan’.

Ik werd er stil van, voelde me onmachtig en beschaamd;

om wat we zeggen en eigenlijk niet bedoelen,

om het onbegrip dat soms ontstaat door met woorden te willen overtuigen.
‘Diep in haar ...

Zo simpel is het, zo impliciet. En zo genoeg.
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