mijmering / gehackt

Ik ben gehackt. Hoe? Nou, heel gewoon, ik ben
een aardig mens en die zijn nou eenmaal te
hacken. lk heb bij mijn volle verstand een
behulpzame daad verricht en een uitgekookte
crimineel heeft daar misbruik van gemaakt en
al mijn Whatsapp-contacten gevraagd om - hij
of zij was ten einde raad - vierduizend euro over te maken. Mijn straf voor mijn vriendelijkheid is dat
ik een week niet kan appen, maar voor de rest kan ik alles, dus mijn leven loopt gewoon door.

Hoe kun je nou zo dom zijn mama, zei mijn dochter, van wie ik enig medeleven wel op z'n plaats had
gevonden. Vervolgens trok ze, slim is ze wel, alles uit de kast om het probleem op te lossen. Zonder
succes, want ingesteld als die social media tegenwoordig zijn op dit soort criminele acties, zijn de
beveiligingen zo zwaar dat er een week niet doorheen is te komen.

Ik ben geen sukkel, loop niet met m’n bankpasje te zwaaien of met codes en wachtwoorden te
strooien, maar op sommige acties ben ik niet voorbereid. En eerlijk gezegd wil ik dat graag zo houden.
Ik heb het niet in me om te denken dat de wereld slecht is, dat mensen zo uitgekookt zijn dat ze van je
vriendelijkheid misbruik maken en vertrouwen wekken waar wantrouwen is geboden. Mijn eerste
reactie is er altijd een van tegemoetkomen en ja, dan stoot je soms je neus. Noem me naief of
hardleers, maar waar anderen dat wel willen, wil ik mezelf geen geweld aan doen door mijn geest te
programmeren op een wereld die niet pluis is.

En nou ik u toch schrijf: let op dat u bij het overmaken van die vierduizend euro - het mag ook ietsje
meer zijn want ik ben ten einde raad omdat het dak lekt, mijn auto kapot is én mijn fiets is gestolen -
het juiste banknummer vermeldt. Om u tijd en moeite te besparen: stuurt u mij uw rekeningnummer
en de code van uw pinpas en ik regel het voor u. Geen dank, graag gedaan.
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