mijmering /
peetoom

Een beetje rondstruinend
in mijn juwelenkistje - ja
echt, ik heb best wel wat -
stuitte ik op een ring die ik
lang niet meer in, en ook
niet aan m’n vingers had
gehad. Het is een roodgouden ovale ring met een bloedkoraal. De ring was mijn eerste juweel, de
gouden medaille op mijn babyborstrokje niet meegeteld. De grondlegger van mijn juwelenkistje was
mijn peetoom, de oudste broer van mijn vader. Hij is laat getrouwd en kreeg laat kinderen. Uiteindelijk
werd hij vader van twee prachtige zoons, maar in mijn vroege jeugd, zeg mijn lagere schooltijd, was ik
zijn oogappel.

Peettantes en -ooms zijn in deze tijd verworden tot ‘verwentantes en -ooms’. Waar ze vroeger werden
geacht de religieuze opvoeding van hun petekind te bewaken, gaat het nu vooral om gezelligheid en
cadeautjes. En daar komt mijn peetoom om de hoek kijken, want hij was er, qua cadeautjes, een avant
la lettre. Waar hij als moreel kompas niet veel hoefde bij te sturen compenseerde hij dat met
cadeautjes en als kind had ik daar totaal geen bezwaar tegen. Sterker nog: ik vond hem de beste
peetoom die je maar kunt hebben! Hij hield van reizen en deed dat veel en ver. En waar zijn gedachten
in zijn dagelijks leven nauwelijks bij mij zullen hebben vertoefd, nam hij van zijn reizen steevast een
waardevol gouden sieraad mee. Een fraai bewerkt hangertje uit Griekenland, een prachtig moskeetje
uit Turkije, een haast ondraagbaar teer filigrein armbandje, de roodgouden ring ... het waren stuk voor
stuk letterlijk en figuurlijk juweeltjes die getuigden van smaak en toch ook van een zeker besef van de
bijzonder positie die hem was toebedeeld. De oom was een vrij op zichzelf gerichte man en stond niet
bekend om zijn sociale vaardigheden. Wat hem heeft bezield om deze fraaie kostbaarheden voor mij
mee te brengen is me nooit helemaal duidelijk geworden, maar ontroerend vind ik het wel.

Thuis was het ongemakkelijk. Mijn arme zusje zag groen van jaloezie. Ze mocht van mij nauwelijks naar
al dat moois kijken! Vandaag deed ik de roodgouden ring weer om mijn vinger. Hij bracht me terug
naar de oom en een bijbehorend verleden.

Goed om weer eens aan hem te denken.

August Macke, Kairouan Il Marjolijn Sengers, 25 juli 2021



