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Ik ben er helemaal klaar mee, met 

corona. Onze geachte minister van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport Hugo 

de Jonge zou nu zeggen ‘maar het virus is 

niet klaar met jou’ en daar heeft hij 

natuurlijk gelijk in, maar toch, ik ga een krant beginnen waarin niet meer over corona mag worden 

geschreven. Nou vooruit, om de dag een halve pagina dan, om te weten wanneer de mondkapjes weer 

af kunnen en de concertzalen weer open gaan, maar dat is het dan wel. 

Want naast al dat gezever over corona zou je helemaal vergeten waar het in de wereld werkelijk om 

draait. Dat bijvoorbeeld onlangs werd vastgesteld dat de rosse grutto twaalfduizend kilometer lang in 

de lucht kan blijven, bij negentig kilometer per uur. Dat er in Haags duingebied een plantje blijkt te 

groeien dat er voor dood bij ligt, maar dat zich onder een paar druppeltjes water onmiddellijk opent 

en heldergroen opfleurt. Dat een slimme jonge meid uit Gemert een serie kunstmatig bloeiende 

bloemen heeft ontworpen die als noodvoedselbron dienen voor bestuivers als bijen, hommels en 

vlinders, diertjes die door al die betegelde achtertuintjes niet meer kunnen doen waarvoor ze op aarde 

zijn: ‘God maar vooral de mens te dienen’. En als klap op de vuurpijl dat er daverende ruzie is in de 

Partij voor de Toekomst en dat de mogelijkheid dat die onfrisse Henk Krol nou eindelijk eens begint te 

beseffen dat het tijd is om van zijn AOW te gaan genieten dichterbij komt. 

En dat ik vorige week de prachtigste Mahler IV hoorde die ik me kan wensen. Zomaar in mijn eigen 

stad, door mensen van hier, die in barre tijden met veel liefde blijven doen waar ze goed in zijn: de 

wereld een beetje mooier maken. 

 

 

Valentine Prax, Schaal met fruit en vlinder op tafel        Marjolijn Sengers, 18 oktober 2020 


