Marjolijn Sengers, 26 april 2020

‘Er dwarrelt nog
zoveel muziek door mijn hoofd’
zei mijn vader

vlak voordat hij stierf

Op een zachte bries
zijn ze vertrokken

zijn muziek en hij

Hand in hand gingen zij
die elkaar bevrijdden
de kluwen ontwarden

op weg naar tijdloos samenvallen

i.m. Henk Sengers, 29-04 1928 — 08-11-2010



