
 
 
 
 

 
mijmering / boeven 

 
 
 
 
 
 

Mijn kleinzoontje van drie en een half had 
begin van de week zijn neus opgehaald en 
mocht met onmiddellijke ingang niet meer 
naar het kinderdagverblijf, dat de gezellige 
naam Villa Vrolijk draagt. Begrijpelijke 
maatregel, dus moesten zijn ouders 

teruggevallen op oma, ofwel op een ‘kwetsbare oudere’. Ik. Haha! Pas op met oma’s en opa’s, 
stond er in diverse Corona-berichten van het RIVM. Ik weet niet onder welke steen dat 
instituut heeft gelegen, maar opa’s en oma’s anno 2020 zijn kwieke wereldburgers, die met 
twee treden de trap op spurten, blijmoedig op de mountainbike springen en zich 
dubbelvouwen in kartonnen dozen om hun kleinkinderen te plezieren.  
 
Ik was dus een dag extra de klos. Mijn kleinzoon had bedacht dat er boeven zaten onder zijn 
bed. Om die te verjagen moesten we naar boven, ons verstoppen onder mijn dekbed en hopen 
dat ze ons niet vonden. Vervolgens kroop ik er weer onder uit, sprak de boeven bestraffend 
toe (‘boeven, ophoepelen, ga maar thuis bij je mama spelen’) en bolderden we met ’n tweeën 
naar beneden om ze door de voordeur naar buiten te jagen (‘en laat je hier niet meer zien’). 
Met één keer was het helaas niet klaar, ik kwam mezelf steeds weer tegen in de spiegel in de 
gang, met dat manneke aan de hand op weg naar boven, op boevenjacht. Wat je allemaal niet 
doet voor zo’n kind!  
 
Ik leerde als kleuter: ‘Op de eerste dag van maart bakt oma Piep (?) een appeltaart, een 
appeltaart met krenten, vogeltjes in de lente. Vogeltjes in de lindeboom en opa rookt een 
pijp’. Op plaatjes uit die tijd staan de oma’s met een schort voor in de keuken, knotje op hun 
hoofd, de opa’s zitten met pantoffels aan hun voeten in een leunstoel, met krant en pijp. Ik 
zou er indertijd niet aan hebben gedacht om mijn lieve bejaarde oma te vragen om met mij in 
een bananendoos te kruipen, voor kinderen van nu is dat een normale vraag.  
De tijden zijn veranderd, lief RIVM! Het komt nog zo ver dat mijn kleinzoon mij vanachter zijn 
iPad verordonneert een vogelnestje te maken. ‘Goed zo oma’! 
 
 
 
Marius van Dokkum, Turbo      Marjolijn Sengers, 15 maart 2020 
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