
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

mijmering / flabbergasted 
 
 
 
 
Flabbergasted was ik, totaal van de kaart. 
Echt, ik viel zowat van mijn stoel. Als mij 
over vijfentwintig jaar wordt gevraagd waar 
ik was toen ik het hoorde, zal ik het nog 
precies kunnen zeggen: ik zat aan de 
keukentafel spruitjes schoon te maken, een 

karweitje dat ineens magische proporties kreeg. Als ik íets nou niet had verwacht was het wel dat 
Nikkie Tutorials transgender is. Zo mooi, zo gaaf, zo vrouwelijk sexy, zo zwoel, en dan dit bericht? De 
wereld trilde, nee denderde op haar grondvesten. 
 
De naschokken waren groot en langdurig. Op tv was het de hele avond Nikki, internet ontplofte, in 
eenentwintig landen was ze ‘trending news’, haar ‘coming-out’ werd binnen no-time door 
eenentwintig miljoen mensen bekeken en geliket. Bij al die media-erupties wil ik natuurlijk niet 
achterblijven en dus zat ik die avond met een pen in mijn hand om alle zich steeds overtreffende 
records op te tekenen, maar dat had ik natuurlijk niet hoeven doen. Bij het openslaan van de 
ochtendkrant lachte de blonde YouTube-ster - waar zelfs Lady Gaga en Kim Kardashian fan van zijn - 
me verblindend toe. Nikki de Jager uit De Mortel, woonachtig in Uden, is wereldnieuws. 
Transgender-Nederland prijst Nikki om haar gedurfde onthulling en voelt zich door haar gesteund.  
Mij bekruipt het gevoel dat ons hype-gevoelige land in een soort transgenderbubbel zit. En zoals alle 
hypes schiet ook deze door. Dit is de maakbare wereld ten top. Nee, we zijn niet allemaal blij met 
wat we bij onze geboorte hebben meegekregen en ja, soms kunnen en moeten we er ook iets aan 
doen, maar het feit dat het kan lijkt in de hand te werken dat we er ook daadwerkelijk voor kiezen. 
En we storten er ons met ons allen bovenop, alsof er niet dagelijks kinderen sterven van de honger 
en de ijskappen smelten waar we bij staan.  
 
Maar misschien is het dat wel; dat er juist zoveel gebeurt waar wij in onze over-geïnformeerde tijd 
weet van hebben en waar we ons onmachtig over voelen dat we het niet meer aankunnen en ons 
daarom maar laten leiden door influencers, trendsetters en make-up goeroes.  
Lipgloss ligt nou eenmaal minder zwaar op de maag dan een bedreig(en)de wereld. 
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