
 
 
 

mijmering / vernuft 
 

 
Voor velen is de mens de hoogste diersoort op 
aarde. Soms denk ik het ook. Ik lees, hoor en zie 
prachtige voorbeelden van uitermate boeiend 
menselijk vernuft. Maar helaas zie ik ook steeds 
meer voorbeelden van gedrag dat juist naar de 
laagste diersoort verwijst. Weinig dieren bevuilen 
hun eigen nest, de mens doet dat wel. 
 
Al een paar dagen voor oud en nieuw leek het in 
mijn buurt wel oorlog. De ene bom na de andere 
ging donderend af, rookkolommen waren over de 
huizen heen zichtbaar, de geur van hel en 
verdoemenis dreef door de straten. Nou ja, dacht ik, 
nog een dag of wat en dan is het over; twee van de 
driehonderdvijfenzestig dagen van het jaar lukt het 

me wel om tolerant te zijn. Op oudjaarsdag in de middag werden op mijn pleintje door een 
handvol tieners karren vol pallets aangevoerd en gestapeld tot wat je ‘de belofte van een 
Schevenings vreugdevuur’ zou kunnen noemen. Een stevige fik is traditie in mijn straat, zo 
lang als ik hier woon is er grof huisvuil of ander ongeregeld goed in de hens gegaan, met 
medeweten van en gedoogd door de politie. Ik had er spijt van dat ik de avond niet thuis zou 
zijn. Ik voorzag met die pallet-actie een interessante levendigheid die weleens uit de hand 
zou kunnen lopen, en niets brengt meer eensgezindheid in een woonbuurt dan een 
gemeenschappelijke vijand, voor het ene kamp de politie, voor het andere de 
buurtbewoners waarvoor de politie moet komen opdraven. De politie liet het zover niet 
komen en liet de pallets nog voor het donker weer afvoeren. Jammer. Een feestje werd het 
wel, twaalf uur later fikte de bij elkaar gescharrelde meuk nog steeds.  
 
Gun ik die buurtpyromanen op oudjaarsavond nog wel hun pleziertje, vier dagen na 
nieuwjaar ben ik er klaar mee en vind ik ze aso’s eersteklas. De straat is één grote, 
zwartgeblakerde zooi en opruimen ho maar. Het is wachten op de gemeentelijke afvaldienst, 
die uiteindelijk het karweitje wel zal klaren.  
Tsja. Vernuft mag je niet van iedereen verwachten, fatsoen wel. Dacht ik. 
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