mijmering

goed nieuws

Wist u dat God alweer
drieénzeventig jaar op
aarde rondloopt? Ik ben
er zelf pas deze week
achter gekomen, terwijl ik God toch al jaren volg. Dat het nu pas bekend is is een beetje
vreemd, maar aangezien Gods wegen ondoorgrondelijk zijn is het ook wel weer te begrijpen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat God nog niet op grote schaal als God wordt (h)erkend en
dat er nog veel ongelovige Thomassen rondlopen, maar dat is nu snel aan het veranderen.
Want Gods goudblonde, gestroomlijnde, hooggehakte pr-machine draait sinds kort op volle
toeren.

Tweeduizend jaar geleden stuurde God zijn zoon Jezus naar hier met de opdracht om Goed
Nieuws te brengen. Het kan anders met de wereld, liet hij via Jezus weten. Denk eens niet
alleen aan jezelf, gun een ander ook eens wat en vergeef hem of haar als hij of zij zich eens
vergaloppeert. Sla niet terug als iemand jou dreigt te slaan maar zet een stap opzij en leef je
eens in in een ander. Nou ja, dat soort goed bedoelde adviezen. Omdat het Actieplan Jezus na
tweeduizend jaar nog niet echt wil vlotten, heeft God - althans dat vermoed ik - besloten om
zelf maar eens orde op zaken te komen stellen. Zijn stijl is wat anders dan die van zijn zoon.
Waar God jr. niet bekend stond als lawaaischopper slaat God sr. hard om zich heen. God anno
2019 neemt de weg van de krachtpatserij in plaats van die van de overreding; wie niet horen
wil moet voelen. Hij maakt dankbaar gebruik van de moderne media, vooral de
kortaangebonden tweet spreekt hem aan. Compassie en begrip - kwaliteiten die we
toeschrijven aan zijn zoon, die zijn leven overigens met de dood moest bekopen - lijken God
de Vader vreemd.

Ik hoop dat de mensheid bestand is tegen geestelijk gestoorde en camerageile vrouwelijke
pastors in sexy jurkjes met een stem als een haperende snijbrander; die spreken in tongen,
geinspireerd als ze zeggen te zijn door niemand minder dan de Heilige Geest zelf.

‘To say no to President Trump would be saying no to God'.

Amen.

Zucht.

Marjolijn Sengers, 08-12-2019



