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Goedemiddag allemaal, ik ben paus Franciscus en 

ik wens u een gezegend 2019. Dat is gemakkelijker 

gezegd dan gedaan, het vlees is zwak en de mens 

niet al te slim, daarom bied ik u ter ondersteuning 

enkele zaken ter overweging aan. Zelf ben ik leider 

van een kerk die grote fouten maakt. Sommigen 

noemen mij de plaatsvervanger van God op aarde, 

maar ik zou me doodschamen als ik die titel zou 

voeren. Niet om God - met God is niet veel mis - 

maar om de mens die Gods milde wetten met 

voeten treedt, en dan sluit ik mijn eigen personeel 

bepaald niet uit. Fouten maken we allemaal, de ene 

fout heeft een grotere impact dan de andere. Bij 

mij op ’t werk spreken we van dagelijkse zondes en doodzondes. Van het stelletje ongeregeld waaraan 

ik leiding geef zou ik er graag een aantal door de vuilstortkoker afvoeren, maar ik kan vaak niet doen 

wat ik eigenlijk zou willen; als plaatsvervanger van God heb ik vele vijanden en de kuilen die ze voor 

me graven zijn gevaarlijk diep.  

Een welgemeend advies: kijk ook eens naar uzelf. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Oordeel 

niet, opdat gij niet geoordeeld zult worden. En: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 

niet. Eigenlijk is met dit laatste alles gezegd. Want wie wil zich uitgestoten voelen, vernederd, 

bedonderd, verloochend en ongewenst? Tijdens mijn vrijdagmiddaggesprek met mijn enige echte 

leidinggevende kijken we altijd even vanuit de directiekamer over het gewriemel heen. Grote zaken 

als de Mexicaanse muur, de losgekomen en elke week iets verder van elkaar wegglijdende ijskappen, 

de moedeloosheid in vluchtelingenkampen, de honger waaraan alleen al dit jaar vermoedelijk vier 

miljoen Afrikaanse mensenkinderen zullen sterven … zelfs God begrijpt het niet. ‘Ik heb ze toch een 

vrije wil gegeven, waarom kiezen ze voor deze hel’.  

Namens God mag ik u een goed 2019 wensen. Hij heeft voor u allen een kerstpakket samengesteld, af 

te halen waar u wilt. Een doosje vriendelijkheid, een potje aandacht, een tablet mededogen en een 

pakje plezier. Geniet ervan! 
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