mijmerin

flodder

Schuin tegenover mij woont de familie Flodder. Ma, een paar volwassen kinderen zonder duidelijke
dagbesteding, een enkel kleinkind en tot voor kort nog een oma, maar die heeft onlangs het tijdelijke
voor het eeuwige verwisseld. Voor- en achterdeur staan altijd open, het grootste deel van het leven
van de familie Flodder speelt zich op straat af, gedeeltelijk achter het sfeervol geornamenteerde
tuinhek, maar voor een niet onaanzienlijk deel ook ervédr. In tegenstelling tot de TV-Flodders passen
mijn Flodders uitstekend in de buurt.

Ik vind die Flodders wel interessant. Hun wereld is anders dan de mijne. De politie is er kind aan huis
- ‘hey Keessie, grote vriend, ben je daar weer’ - ze zitten tot diep in de nacht op straat bier en ander
blikvoer te hijsen en steken met Oud en Nieuw traditioneel voor de deur (buiten het tuinhek
uiteraard) een bankstel in de fik. Met toestemming van de politie (Keessie?) heb ik horen fluisteren.
Soms loopt het ondanks de zelfredzaamheid van de familie uit de hand. Zo hoorde ik van de week op
een ochtend - het was pas half tien - vreselijk geschreeuw. Ruzie-geschreeuw, op een toon waarvan
je van te voren weet dat het niet goed afloopt. VAdr het huis van de Flodders (ik kan dat boven uit
mijn raam net zien) werd paniekerig op en neer gelopen, Op een bepaald moment schreeuwde
iedereen tegelijkertijd ‘néééé..." en stormde de meute naar een plek buiten mijn gezichtsveld. Binnen
de kortste keren reden er vier politiewagens in volle vaart de straat in.

Ik wilde eigenlijk niet gaan kijken, maar heb het toch gedaan; je kunt in je eigen buurt immers niet
overal onverschillig voor blijven. Er lagen gelukkig geen zwaargewonden op straat, wel schijnt een
buurman van drie deuren verderop met een ‘machete’ hebben staan zwaaien. De messenwerper
heeft volgens de familie Flodder een "dubileuze achtergrond” en ze zijn hem liever kwijt dan rijk. ‘De
buurt holt achteruit’, verzuchtte Ma hoofdschuddend.

Even later fietste een kleinkind over haar voet. Ze vloekte zo hard dat de politiewagen aan het eind
van de straat even inhield.

Interessant. Echt waar.

Marjolijn Sengers, 29 juli 2018



